
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 26 Juli 2014 
 

Vandaag is het dan eindelijk zo ver: we gaan op vakantie naar Bulgarije! En wij 

zijn: Manouella, Huub, Marco, Erwin, Sjoerd, Justin, Michiel, Sebastiaan en 

begeleiders Sanneke en Eric.  

 

 

 

 

We verzamelen eerst op Schiphol bij de rode kubus en als iedereen afscheid 

heeft genomen van de brengers gaan we inchecken. Daarna lopen we wat rond en 

eten we een hapje bij de Mac. Ook het boarden gaat goed, al moet Michiel zijn 

schoenen uittrekken! De spanning stijgt als we allemaal ons plekje hebben 

gevonden en ja hoor; daar gaan we dan! We hebben gelukkig een rustige vlucht en 

de vakantiepret in het vliegtuig is goed te merken! 

 

 

 



Als we landen geeft Justin een hard applaus 

voor de piloot en dan op naar de bagage. Na 

een tijdje wachten blijkt dat de koffer van 

Justin niet is aangekomen. Er wordt aangifte 

gedaan en we duimen dat de koffer met de 

volgende vlucht aankomt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een ritje in de bus met een welkom van de reisleiding van Sunweb, komen we 

aan bij ons appartement. De kamers en bedden worden verdeeld en zo ziet het 

zwembad er vanaf onze kamers uit: dat belooft wat voor morgen! 

We kopen gauw nog wat water en wat lekkers bij de Aldi die gelukkig nog open is. 

Want inmiddels is het al 01.00. Dus welterusten allemaal!! 

 

 

 



 

Vrijdag 27 juli 2014 

 

We ontbijten bij ons hotel; heeft iedereen een beetje goed geslapen?! We 

kunnen lekker rustig opstarten en lopen op het gemak via een omweg langs het 

strand naar Mamacitas voor het welkomstpraatje van Sunweb. Daar krijgen we 

een hapje en een drankje en maken we kennis met Whitney van Sunweb ;-).   

 

Daarna lopen we weer rustig terug en bellen we voor de koffer van Justin; 

Sunweb moet aan de slag, morgen weten we meer. Justin wil graag zwemmen, dus 

gauw op zoek naar een zwembroek. We kopen een broodje op straat en dan: 

plonzen maar! Of even slapen op de hotelkamer voor de liefhebber. 's Avonds 

gaan we eten bij Mandarin, onze buren. Ze hebben er lekkere pasta en salades. 

Met een biertje of een glas wijn erbij: dit is echt vakantie!! Natuurlijk moet er 

geshopt worden, want er is heel veel aanbod, voor lage prijzen en daar houden 

wij Nederlanders wel van. Daarna gaan we feesten bij Mamacitas want daar is 

live muziek. Justin is helemaal in z'n element bij de band en Sjoerd danst met 

Manouelle en Sanneke. We hebben dikke lol, drinken wat biertjes en de grappen 

en grollen zijn niet van de lucht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Zaterdag 28 juli 

 

Goed nieuws: vandaag bij het ontbijt horen we dat de koffer van Justin weer 

terecht is! Hij komt met de vlucht van vanavond en wordt met de taxi gebracht. 

Gelukkig maar!  

 

Vandaag staat een tripje naar Nessebar op het programma en voor maar 1 Lev 

per persoon (omgerekend ongeveer €0,50) rijden we in een kwartiertje naar het 

oude centrum; een knus havenstadje, met een aantal ruïnes en oude straatjes. 

We drinken wat bij een restaurant met een fantastisch uitzicht over de Zwarte 

Zee. Daarna splitsen we in groepjes op om de vele winkeltjes en straatjes te 

bekijken. Winkelen is wel vermoeiend en we hebben er ook honger van gekregen, 

dus eten we broodjes bij een bakkertje.  

Met zoveel water om je heen moeten we natuurlijk ook even op een bootje. Zo  

gezegd zo gedaan. De boot deinde aardig, maar behalve Sanneke had niemand 

daar last van. Sebastiaan ontdekte ineens een boel kwallen; jeetje wat een grote 

zaten er tussen zeg! Na de boottocht verlangt iedereen naar een duik in het 

zwembad en lekker luieren. Avondeten doen we vandaag bij een steakhouse waar 

vooral de hamburgers in trek waren. Er is voetbal voor de mannen; met 

verlenging dit keer, dus alle tijd voor de dames om te gaan winkelen! 

 

 

26 °C 



Zondag 29 juli 

 

Vanochtend kunnen we lekker uitslapen en nemen we weer op het gemak een 

ontbijtje. French pancakes, English Breakfast of toch liever een Bulgarian 

Breakfast; keus genoeg! En dan is het eindelijk tijd om het strand eens te gaan 

verkennen! Gevolgd door het voorbeeld van Sanneke en Eric, willen ook Manuoella 

en Michiel een luchtbed en wat fijn dat ze deze bij het winkeltje ook gelijk even 

willen oppompen.  

Dan op zoek naar een 

mooi plekje met 

parasol en Sebastiaan 

en Eric doen een 

wedstrijdje wie het 

eerst in de zee is. 

Sebastiaan wint 

natuurlijk! en duikt 

meteen het water in. 

Het is gelukkig niet 

koud; ongeveer 22 

graden! E zijn aardig 

wat golven en is het 

dikke fun om daar 

door heen te duiken! 

 

Verder hebben we heerlijk in de zon gezeten, 

een lekkere pannenkoek met chocopasta 

gesmuld en natuurlijk mocht een ijsje ook niet 

ontbreken! Justin vind een mooie schelp, zo'n 

echte waar je de zee in kan horen! Sanneke gaat 

volleyballen met Michiel maar de wind is een 

beetje te 

hard. We 

chillen en 

luisteren 

muziek. Op 

de terugweg 

kopen we 

kaartjes voor 

thuis.  

 

 



We eten bij Mandarin maar daar is het te saai om voetbal te kijken dus gaan we 

snel door naar The Flying Dutchman om de wedstrijd te kijken. We waren wat 

aan de late kant, maar gelukkig was er nog geen doelpunt gevallen. Er waren 

alleen maar nederlanders in deze tent dus wat een spanning de eerste 75 

minuten en wat een feest daarna!! 

 

 

Er was ook kermis in de buurt, dus hup in de botsautootjes. Erwin en Eric gaan 

schieten en dat gaat ze goed af! Sjoerd gaat in de hoogte; wat een lef! Dan gaan 

we terug naar huis voor een afzakkertje bij het zwembad. Eric gaat nog met 

Sebastiaan en Michiel stappen. De rest is te moe en duikt lekker het bedje in. 

Stappen was leuk tot 03.00u; de mannen hebben lekker gesjanst en gedanst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat: Sjoerd echt 

nergens bang voor is? Hij had 

dikke lol in de Speed van bijna 
40m hoog waarin je 3,5 G 

ervaart! 



Maandag 30 juni 

 

Yes, vandaag staat het aquapark op het programma!! Een dag lang roetsjen en 

spetteren. En natuurlijk zonnen! 

 

We mogen gratis met het busje mee dat af en aan in 5 minuten naar het 

aquapark rijdt. Als we aankomen kijken we onze ogen uit; wat een hoge glijbanen 

zeg. We zoeken een lekker plekje uit om te liggen en Justin is al vertrokken om 

de eerste glijbaan uit te proberen. Sanneke gaat met Manouella van een leuke 

brede gele, samen op 1 band.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric gaat met Sebastiaan een rustige glijbaan uitproberen, maar daarna gaan ze 

los op een hele steile, waarbij je echt als een speer naar beneden raast. Stoere 

mannen! Van al dat glijden en spetteren krijgen we wel honger, dus we gaan eens 

lekkere broodjes eten. Dan even uitbuiken en relaxen. Daarna gaan Eric, Sjoerd, 

Sanneke en Sebastiaan de nieuwe glijbaan uitproberen; tenminste, Sanneke 

maakt de foto;’s wel ;-). Het is een hele lange rij en Eric was een beetje bang op 

de trap bovenin :P. Maar de glijbaan was erg leuk! We ontdekten ook een 

stroomversnelling, waar je lekker met je band op kon dobberen. Dat was wel wat 

voor Michiel en Manouella! Lekker relaxed hoor.  



Algauw is het weer tijd om terug te gaan. Bij het hotel heeft iedereen nog 2 uur 

vrije tijd om te douchen of te zwemmen of om 

even te slapen. We op zoek naar een goed 

restaurant, want vandaag gaan we echt uit 

eten. We vinden al snel een super leuk 

restaurant met uitkijk over zee. 

Ze hebben een dakterras en 

ondanks dat er een flink windje 

staat, zitten we er heerlijk. We 

bestellen mosselen, T-bone, 

Bulgaarse Steak, verse vis, chili 

con carne en hamburgers. Mmm, wat een feest! We moeten wel oppassen voor de 

meeuwen, want die ruiken natuurlijk al die vis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het eten lopen we wat over de boulevard. Erwin heeft het koud en gaat lekker 

slapen. De rest koopt een ijsje en slentert verder over de boulevard. Sjoerd 

gaat blikgooien en wint een mooi roze konijn. Marco gaat luchtbuks schieten en 

wint een koptelefoontje. Botsauto’s voor M & M. Daarna op zoek naar een leuk 

tentje met muziek. Daar hebben we even gezeten en hadden we lol met het 

konijn! We wandelen weer op het gemak naar het hotel en daar doen we een 

potje pesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 1 juli 

 

Op het programma van vandaag staat: uitslapen, zwemmen, relaxen, zonnen, 

broodje eten, weer relaxen, zwemmen. Nog wat souvenirtjes kopen en een beetje 

slapen, Poeh, vermoeiend hoor zo’n vakantie naar Bulgarije!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Van al dat relaxen krijg je wel honger natuurlijk! We eten vanavond weer heerlijk 

bij Mandarin en vandaag was het tijd voor een dessert; crème brulee, choco 

soufflé, cake Manadarin (soort van Tiramisou) en ijs & toppings en Sundea met 

sterretjes. Mmm, smullen maar!  

 

 

Daarna nog even de ‘stad’ in; op zoek naar een karaoke bar. Helaas zijn die in het 

voorseizoen enkel in het weekend open. Dan wordt het de Bounce, een hippe tent 

waar ze club- en loungemuziek draaien. Eric trakteert ons op een heerlijke 

fruitcocktail. De nachtbrakers onder ons gaan bij het hotel nog gezellig verder, 

terwijl de rest hun bedje weer opzoekt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat: 

Sebastiaan altijd 

lachend op de foto 

staat?! 



Woensdag 2 juli 

 

Woensdag Stranddag! We zijn wat later op het strand, 

want we hebben aardig uitgeslapen allemaal. Erwin en 

Michiel blijven liever bij het hotel; beetje bijslapen en 

koffie drinken. Er staat een lekker briesje en de golven 

zijn een stuk minder hoog. Er drijven aardig wat dode 

kwallen; gelukkig doen die niet veel kwaad meer!  

 

 

 

 

 

We lunchen in een 

strandtent, waar ze 

heerlijke broodjes en soep 

hebben. Biertje, cola en 

Fanta erbij en Sebradjeze 

(proost)!  

 

 

 

 

 

 

 

Na de lunch merken we dat de golven een stuk hoger zijn geworden en onze 

handdoeken waaien bijna weg. Ook smeren we vandaag weer als gekken, al zijn 

sommige al flink verbrand!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We vertrekken een beetje op tijd om ons klaar te maken voor de boottocht naar 

Nessebar waar we gaan dineren. De zee was behoorlijk ruw en dit keer had niet 

alleen Sanneke er last van. Eenmaal op de wal ging het weer beter en kiezen we 

voor een leuke Bistro met uitzicht over zee. Eten was veel en ook dit keer weer 

erg lekker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sluiten de dag af met een drankje aan de Flowerstreet wat de leukste straat 

van Sunny Beach is! We eindigen bij Mamacitas, waar we het allemnaal weer goed 

naar onze zin hebben! En eigenlijk sluiten we zo ook de vakantie vast een beetje 

af! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 3 juli 

 

Vandaag is alweer de laatste dag aangebroken. Poeh wat is de tijd snel gegaan 

zeg! Dat krijg je als het zo leuk is met elkaar! We moeten voor 12 uur de kamer 

uit zijn, maar gelukkig mogen we de kamer van Eric en Justin nog tot 18.00 uur 

gebruiken. Dus we kunnen rustig onze koffers inpakken en daarna nog heerlijk 

een hele dag bij het zwembad zitten. Wel een beetje raar natuurlijk; gaan we 

nou of niet?! Voor de afwisseling eten we verse broodjes van de Subway als lunch 

en daarna doen Michiel en Manouella nog een schoonheidsslaapje. Voordat we 

gaan eten, douchen we 1 voor 1 en pakken we onze laatste spullen in. De koffers 

moeten naar een apart hok gebracht worden en dan gaan we voor de allerlaatste 

keer bij onze vrienden van restaurant Mandarin eten. Het was weer heerlijk 

(Jammie: pizza met Mayo!) en aan het eind willen er nog een paar op de foto met 

de manager; want die had elke dag een speciale aanbieding voor ons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten is er nog tijd om onze laatste Lev's uit te geven, maar algauw begint 

het te regenen en haasten we ons terug naar het hotel voor een potje kaarten. 

Dit keer neemt Eric revanche op Sanneke en wint hij na een hééél lang potje.  

En dan wachten we..... en wachten we......pfff, hoe lang moeten we nog wachten??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maar dan begint het toch 

tijd te worden om naar de 

bus te gaan, maar eerst gaan 

we de vakantie nog goed 

afsluiten door het uitreiken 

van de Tendens Vakantie 

Diploma's! Wat heeft 

iedereen een plezier gehad 

en wat leuk om met deze 

groep op vakantie te gaan! 

Dan naar de bus en op naar 

het vliegveld. We hebben ook 

dit keer weer een goede 

vlucht en de luxe van een 

half leeg vliegtuig, zodat er liggend geslapen kan worden. Om 04.00u staan we 

weer op Nederlandse bodem en nemen we echt afscheid van elkaar.  

 

Het was een top vakantie en we hopen jullie allemaal weer te zien  

op de reünie van 1 november!! 

 

Zonnige groeten van Sanneke en Eric! 

 


